
Jeroen Olyslaegers

Wildevrouw & het Antwerpen van de 16de eeuw

Meesterverteller Jeroen Olyslaegers animeert jong en oud met zijn boeiende verhalen over Antwerpen en zijn roman, Wildevrouw.
Hiermee schetst hij de tijdsperiode waarin Philippus de Monte opgroeide, doorbrak als muzikant en de wereld veroverde.

Beer verloor drie vrouwen in het kraambed. Zijn derde echtgenote baarde een kind alvorens te sterven, de andere twee stierven
met een kind in hun buik. Na al dat verlies acht hij zichzelf vervloekt. Vanuit Amsterdam blikt Beer terug op zijn laatste jaren in
het zestiende-eeuwse Antwerpen, de stad die hij ontvluchtte. Antwerpen floreert in handel en geld, maar er heerst tegelijk een
grote onrust. Beer maakt deze oplopende spanningen van dichtbij mee in zijn herberg waar vrije gedachten en zoete wijn vloeien,
en waar plannen worden gesmeed door een geheim genootschap…

Wildevrouw is een wervelende, monumentale roman over het verlangen naar eenheid en het veroveren van een innerlijke
waarheid, vol vlees en geuren, vol narren en blinden, vol handelaars en woekeraars, profiteurs en bedriegers, vroedvrouwen,
cartografen, schilders, drukkers en astrologen, waarbij verlangen en zelfbedrog dansen door de straten van een gedoemde stad.

Tip: Nog meer weten over deze boeiende periode? Ontdek op donderdag 07.10.2021 om 20:15 het prachtige verhaal van De
Bourgondiërs door BART VAN LOO

Lees meer

Lezing

za 2/10/2021om 15:00

Sint-Pieter-en-Paulkerk
Keizerstraat 1
2800 Mechelen

€10.00Standaard
€5.00-26 jaar
€2.00Uitpas met kansentarief

https://cultuurcentrum.mechelen.be/#
https://cultuurcentrum.mechelen.be/programma?term=Lezing
https://cultuurcentrum.mechelen.be/locaties


Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
015 29 40 00
cultuurcentrum@mechelen.be

http://maps.google.com/?saddr=Current Location&daddr=Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen
tel:015294000
mailto:cultuurcentrum@mechelen.be
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