
Vinyl Sunday

met Gertjan Van Hellemont

Het Predikheren is niet alleen een walhalla voor boekenwurmen. Ook voor liefhebbers van jazzmuziek en vinyl platen is er een
schat aanwezig: 6000 jazzplaten van eind jaren ’50 tot begin jaren ’90 worden er zorgvuldig bewaard. Vele van deze platen zijn
inmiddels ware collector’s items en worden niet meer ontleend. Cultuurcentrum Mechelen en Het Predikheren slaan de handen in
elkaar en delen tijdens het concept Vinyl Sunday deze parels toch met het publiek.

GERTJAN VAN HELLEMONT
Als frontman van Douglas Firs is hij vooral bekend om zijn fijne naar Amerikaanse spar geurende songs waarbij helden als Dylan
en The Band nooit veraf zijn. Op 15 november staat hij met zijn band ook in de Stadsschouwburg.

Op vier zondagmiddagen doorheen het jaar gaan bekende jazzfanaten en
platenfreaks met de collectie aan de slag. Vanaf 10u30 draaien ze in Het Predikheren anderhalf uur lang hun favoriete platen
terwijl jij rustig naar deze parels kan luisteren en van een drankje genieten. Lazy Sunday, the vinyl way!

Lees meer

zo 19/10/2025om 10:30

Het Predikheren
Goswin de Stassartstraat 88
2800 Mechelen

€9.00Standaard
€2.00Uitpas met kansentarief Mechelen

https://cultuurcentrum.mechelen.be/#
https://cultuurcentrum.mechelen.be/locaties
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