Theater Tieret

Aan het hof van Tsaar Nicolaas Il zwaait de ‘bezeten monnik’ Raspoetin de plak. Door sommigen aanbeden, door velen verwenst,
maar vooral door iedereen gevreesd.

Precies 100 jaar na zijn dood ontrafelen we heel zorgvuldig de waarheid achter de mythe. Op de tonen van Byzantijns-Orthodoxe
evergreens en in een wolk van wierrook en kruitdamp vertellen we het verhaal van de laatste Tsaar, zijn dochter Anastasia, de
zwakke kroonprins Aleksej en vooral van hem ... Raspoetin!

Voor RASPOETIN dook Tieret in de geschiedenisboeken om ons publiek mee te nemen naar het duistere Rusland van de laatste
Tsaar. Met als resultaat - op algemene aanvraag na 2 overenthousiast onthaalde tournees (2018-2020) - een meeslepende,
historische én hysterische rollercoaster vol poppen, muziek en zwarte magie. Hier vloekt men niet ... Raspoetin ziet u!

Lees meer

e di 27/09/2022om 10:30 tot 11:30
e di 27/09/2022om 13:30 tot 14:30
® w0 28/09/20220m 10:00 tot 11:00

e Stadsschouwburg
Keizerstraat 3
e 2800 Mechelen

® £5.004de leerjaar
® £5.003de leerjaar

3(c) Da’nanaggmané
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