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Een ontroerende monoloog over een jongen die ongewild terechtkomt in een absurde, donkere en vaak
geestige cocktail die zijn leven blijkt te zijn.

Dat wat niemand wilde, is uiteindelijk toch gebeurd.
Herstellen waar het fout liep, gaat niet.
Daarvoor zou de jongen te ver terug in de tijd moeten reizen.
En teletijdmachines bestaan niet.
Het lijkt een hopeloos gevecht.
David tegen Goliath.
Gelukkig was er Lenny.
Want soms volstaat het dat iemand op het juiste moment
op je schouder tikt en zegt: “Gaat het?”
Ergens op een bankje in een tuin bijvoorbeeld.
En zo ... zo is het ook gegaan.
Maar Lenny is niet normaal.
Maar ja wie is er eigenlijk wel normaal?
Niemand is normaal.

Theatermaker Jan Sobrie schreef een nieuwe tekst over een jongen die wordt “geplaatst” in een  jeugdinstelling omdat zijn moeder
niet meer voor hem kan zorgen.
Oh ja … en ook over mossels. Leve de mossels!

tekst en spel: Jan Sobrie

compositie en livemuziek: Anneleen Boehme

scenografie: Giovani Vanhoenacker

Lees meer

ma 3/02/2025om 13:30 tot 14:30
di 4/02/2025om 10:00 tot 11:00
di 4/02/2025om 13:30 tot 14:30
wo 5/02/2025om 10:00 tot 11:00
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